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Kijk naar de bloemen en de vogels……. 
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muziek voor de dienst 

 
welkom 

 
openingslied 978  
 

 
 

Gij hebt de bloemen op de velden 
met koninklijke pracht bekleed. 

De zorgeloze vogels melden 
dat Gij uw schepping niet vergeet. 
’t Is alles een gelijkenis 

van meer dan aards geheimenis. 
 

Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 

met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 



omdat de hemel mij begroet. 

 
votum en groet 

Onze hulp in de Naam van de Heer 
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
die trouw blijft in eeuwigheid 

EN DIE NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON. 
Genade met u en vrede van God onze Vader 

door Jezus Messias in de kracht van de Heilige Geest. 
AMEN. 

 

verhaal : bomen verbinden 
 

zomercreatie 
 

langs de singel 

danst de zomer een 

reidans in het licht – 

 

een weelderig festijn 

waarvoor ik slingers rijg 

van speels kastanjegroen 

en glanzend beukenbruin 

 

ik doop mijn pen in de 

zon – met hoofdletters 

schrijf ik deze dag: 

 

het wordt een ode 

aan de Schepper 

wiens creatie ik 

vandaag om niet 

bewonderen mag – 

 

Oeke Kruythof 
 
kijk naar de bloemen en de vogels…….. 
 
kyrie en gloria 
 
smeekgebed (aansluitend gezongen Kyrië) 



… 
Heer ontferm U 
en hoor ons als wij biddend zingen; 

 

 
 
loflied 218  

 

Dank U voor deze mooie aarde, 

dank U voor sterren, maan en zon. 
Dank U dat U ons wilt bewaren, 

kracht en levensbron. 
 
Dank U dat alle vogels zingen, 

dank U voor elke boom in bloei. 
Dank U voor zoveel goede dingen, 



dank U dat ik groei. 

 
Dank U voor steun in moeilijkheden, 

altijd ziet U naar mensen om. 
Dank U voor vrienden en voor vreemden 
die ik tegenkom. 

 
Dank U voor alle mooie klanken, 

al wat ik zien en horen kan. 
Dank U – o God, ik wil U danken 
dat ik danken kan. 

 
groet: de Heer zal bij u zijn / DE HEER ZAL U BEWAREN 

 
gebed bij de opening van de Schrift 

 
schriftlezing: Matteüs 6: 25-34 
 

lied 979 
 

 
Zij rusten op de adem 

van God die ademend 
de wereld heeft geschapen 
en alle namen kent, 

 
die alle hemelstreken, 

de aarde als een huis, 



alleen maar door te spreken 

maakte, spelenderwijs. 
 

De grandioze bloemen, 
de bloemen bij de vleet, 
met schitterende kronen, 

als koningen gekleed, 
 

in kleuren en in geuren 
vertellen zij van God 
en weten van geen treuren, 

de vreugde is te groot. 
 

zomertuin 

de rust daalt neer 

in dit ochtenduur 

alle buren werken 

zittend in mijn tuin is 

de oude eik mijn metgezel 

ik hoor de bladeren ritselen 

 

de takken wiegen 

sierlijk heen en weer 

dansen een verstild ballet 

tegen helderblauw decor 

soms drijft trots een 

wolk voorbij in wit en 

vele grijzen en wiekt 

een meeuw speels 

door het toneel 

 

verfijnde choreografie 

 

de tuin is mijn theater 

en ik zit eerste rang – 

 

Oeke Kruythof 
 

zomersymbool 



 

blauw groen rood 

rood groen blauw 

strakstralende hemel 

wuivende bomen 

volle rozen 

licht in overvloed 

zomer 

 

mijn ooglens 

knipt dit plaatje 

rood groen blauw 

blauw groen rood 

 

gelijk de kleuren 

van vandaag 

zó wil ik leven 

intens – 
 

overweging 
 

zomermuziek 
 
horen, zien, voelen, ruiken , proeven……… 
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Gezegend die de aarde maakt, 
de grenzen van de zee bewaakt, 

ontluiken doet het jonge groen, 
de kleurenpracht van elk seizoen. 

 
Gezegend die een woonplaats maakt 
voor wat beweegt en ademhaalt: 

de dieren in het vrije veld, 
de vogels in hun zingend spel. 

 
Gezegend die de mensen roept 

tot liefde, vruchtbaarheid en moed, 
om voor elkander te bestaan 
in eerbied voor zijn grote naam. 

 
we vormen een kring en bidden samen het Onze Vader  
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Zolang de mensen woorden spreken, 

zolang wij voor elkaar bestaan, 
zolang zult Gij ons niet ontbreken, 

wij danken U in Jezus’ naam. 
 
Gij voedt de vogels in de bomen, 

Gij kleedt de bloemen op het veld, 
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen 

en al mijn dagen zijn geteld. 
 
Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven, 

Gij redt de wereld van de dood. 
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven, 

zijn lichaam is het levend brood. 
 

Daarom moet alles U aanbidden, 
uw liefde heeft het voortgebracht, 
Vader, Gijzelf zijt in ons midden, 

o Heer, wij zijn van uw geslacht. 
 

zegen 
 

a: amen 3x 
 
 

. 


